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Heilige Maria, Moeder van God,
laat mijn hart blijven als dat van een kind,
zuiver en doorzichtig als een heldere bron.
Vraag voor mij een hart vol eenvoud,
dat niet opzettelijk bezig blijft
met het koesteren van eigen leed.
Een hart dat zich blij weet te geven,
dat mensen-zwakheid verstaat
en teder weet mee te lijden.
Een trouw en edelmoedig hart,
dat geen weldaad vergeet
en geen aangedaan leed nadraagt.



Maak mijn hart mild en nederig, liefde gevend,
zonder aanspraak te maken op wederliefde,
blij als het in een ander hart plaats mag maken
voor Uw Goddelijke Zoon.
Een hart, groot en onoverwinnelijk,
dat geen ondank uit en door geen onverschilligheid
moedeloos wordt gemaakt.
Laat mijn hart vervuld worden
met de wens en bede dat Uw Zoon verheerlijkt wordt.
Hij, wiens hart gewond werd uit liefde voor ons,
moge ons genezing brengen.
Genezing in onze gezinnen, in onze parochjes,
in heel ons dekenaat, te beginnen in ons eigen hart.

Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel,
bid voor ons en mét ons.

Amen.



