


Moeder Maria, op U stellen wij onze hoop.
Bij U zoeken wij troost en geborgenheid.
Heel uw leven stond in dienst van God

en de mensen.

Moeder Maria, wil het lijden niet vergeten
van uw kinderen op aarde.

Keer uw ogen vol goedheid naar allen die
gebukt gaan onder de lasten van het leven.

Wij bidden U voor de zieken,

de gehandicapten en bejaarden en voor
alle eenzame mensen:

dat zij medeleven en hulp vinden.

Wij bidden voor de ouders die problemen
hebben met hun kinderen en bezorgd zijn
voor hun toekomst:

dat zij blijven vertrouwen.

Wij bidden voor de gehuwden die het
moeilijk hebben met elkaar:
dat zij de ware liefde mogen vinden.



Wij bidden U voor de arbeiders en voor
de velen die werk zoeken:

dat zij niet vertwijfelen en saamhorigheid
ervaren in de crisis.

Moeder Maria, vertrouwend op uw
voorspraak bevelen wij nog vele anderen
bij U aan. Beschouw ons als uw kinderen en
laat ons in alle omstandigheden ervaren de

liefde van uw Moederhart.

Onze lieve Vrouw van de Berg Carmel,
bid voor ons.

Amen

Pastoor dfrs. Freek Jongen
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